
“Tot straks” Twee woorden die door veel 
mensen dagelijks worden uit-

gesproken. Tot straks, tot zo , tot ziens. Vanzelfsprekend toch? 
Tot die ene seconde waarop alles anders wordt en niets meer is 
zoals voor die ene seconde. Een dodelijk verkeersongeval ge-
beurt alleen maar bij anderen. Althans dat dacht Ed Kuiper al-
tijd. Tot zeven mei 2005. Toen veranderde zijn leven in één 
seconde. Zijn dochter Eveline verongelukt samen met haar 
vriendin Kerstin in het verkeer. Wat er zich na deze ene se-
conde allemaal afspeelde heeft hij in Tot straks, Pap beschre-
ven. De nasleep en het leven na een dodelijk verkeersongeval.

Ed Kuiper is geboren in Apeldoorn en vader 
van drie kinderen. Na het verongelukken van 
zijn dochter “Eveline” heeft hij al vrij snel be-
sloten iets met dit vreselijke verhaal te gaan 
doen. Waarom een boek? Hier moet iets mee 
gedaan worden. Hij brengt het naar buiten. 
Wellicht dat hiermee ook een dergelijk leed 
voor anderen bespaard blijft. Een mensenle-
ven is te kostbaar voor slechts een afgesloten 
dossier en een paar artikelen in de media.
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